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Macharius reisde door heel Europa, maar toen hij in 
Laarne kwam, werd Sint-Macharius ziek (een besmet-
telijke ziekte, de pest?) en moest er zelfs te bed blijven. 
In een visioen, een voorspellende droom, zag hij dat er 
slechts een einde aan deze vreselijke ziekte zou komen 
wanneer hij er zelf  zou aan sterven.

Een processie is een godsdienstige plechtigheid in de 
vorm van een optocht van geestelijken en gelovigen. Een 
processie zorgt voor een gevoel van samen horen omdat 
ze mensen verenigt.

Er zijn verschillende soorten processies. De processie die 
in Laarne uitgaat is een patroonprocessie, opgedragen 
aan en ter ere van een heilige. In Laarne is dit ter ere 
van Sint-Macharius. Ze werd in 2014 uitgebreid tot een 
interparochiale processie, waarbij heiligenbeelden uit 
andere parochies kunnen meegedragen worden.

Macharius was een jonge man uit Antiochië in Armenië, 
die christelijk was opgevoed en tot priester werd gewijd.

Rond Sint-Macharius bestaan wonderlijke legenden. 
Zo werd hij op de grond gekruisigd met een rotsblok 
op zijn borst. Maar als bij wonder overleefde hij zijn 
marteling en genazen zijn wonden. Dat is dan ook de 
reden waarom hij wordt afgebeeld met een rotsblok en 
drie nagels.

Sint-Macharius heeft tijdens zijn leven veel gereisd. Hij 
zou een pelgrimstocht gemaakt hebben door Palestina. 
Uiteindelijk komt hij via Albanië, Kroatië en Grieken-
land in Europa en via Duitsland bereikt hij Vlaanderen.

Een zilveren schrijn met het gebeente van Sint-Macharius 
wordt bewaard in de crypte van de kathedraal te Gent.

In Laarne wordt Sint-Macharius al heel lang vereerd. 
Waarschijnlijk al sinds Sint-Macharius in onze regio 
geleefd heeft. Dat was in de jaren 1100, in de middel-
eeuwen (riddertijd), al meer dan 900 jaar geleden!

De eerste keer dat over de processie een geschreven 
document terug te vinden is, is in de jaren 1500. Uit die 
tijd komt een oude bewaarde kerkrekening van Laarne. 
De Sint-Machariusprocessie wordt er in vermeld.
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Het is de Gilde van Sint-Macharius (een soort vereniging) 
die al eeuwenlang de processie in Laarne organiseert. 
Zij kreeg van de bisschop van Gent een stukje van het 
gebeente van Macharius. De gilde draagt dat stukje 
bot, de relikwie, van de Heilige Macharius mee in de 
processie.

De relikwie van Laarne van de Heilige Macharius 
wordt bewaard in een bijzonder schrijn. Aangezien het 
lichaamsdeel afkomstig is van zijn rechterarm, waarmee 
hij de zieken zegende, heeft ook het schrijn de vorm van 
een zilveren arm.

Naast deze relikwie worden ook het Heilig Sacrament 
en een beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kindje Jezus 
meegedragen. Tijdens de processie bidden de deel-
nemers vooral voor steun bij ziektes en voor andere 
persoonlijke redenen.

In een legende over een heilige staan altijd wonderen of  
mirakels beschreven. Bij Macharius is het mirakel dat 
hij onze streken van de pest redde. Volgens de legende 
wekte hij in Laarne een kind terug tot leven.

Volgens de legende bevrijdde Macharius de Gentse regio 
van de pest, een vreselijke middeleeuwse ziekte. 
De ziekte werd overgedragen via vlooien van ratten. 
In sommige streken stierf  door de ziekte twee derde 
van de bevolking! De ziekte werd ook de ‘Zwarte Dood’ 
genoemd, omdat inwendige bloedingen de huid soms 
donker kleurden, zoals blauwe plekken.

In de middeleeuwen hadden de mensen nog geen kennis 
van moderne geneeskunde. Een vreselijke ziekte zoals 
de pest - dacht men - was het werk van de duivel. Om te 
genezen riep men de hulp van God in, via heiligen zoals 
Sint-Macharius. En om die heiligen te eren, werden er 
processies georganiseerd.

Ook vandaag zijn er mensen die Sint-Macharius elk 
jaar eren. Ze doen dat omdat deze heilige steun kan 
geven bij het overwinnen van ziektes van vandaag, zoals 
bijvoorbeeld kanker, of  omdat ze het belangrijk vinden 
dat deze eeuwenoude traditie niet verloren gaat.

De Sint-Machariusommegang gaat ieder jaar uit op 
Pinkstermaandag.

De processie begint met een dienst in de kerk. Daarna 
vormen alle aanwezigen een processie en leggen samen 
een twee uur durende tocht af.
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De tocht van de processie staat in teken van bezinning 
en gebed. De tocht start aan de kerk en loopt langs vier 
kapelletjes die ieder jaar mooi met bloemen versierd 
worden. Als laatste houdt de processie halt bij het kasteel 
van Laarne, om tot slot terug naar de kerk te stappen.

De Sint-Machariusprocessie is eeuwenoud. Mensen uit 
Laarne vinden het al honderden jaren de moeite om deze 
traditie aan elkaar door te geven. Als we willen dat deze 
traditie niet verloren gaat, moeten ook in de toekomst 
nieuwe organisatoren en deelnemers gevonden worden. 
Zo wordt de processie steeds doorgegeven aan nieuwe 
generaties of  nieuwe groepen. Dit noemen we ‘borgen’.

De processie van Sint-Macharius is immaterieel cultureel 
erfgoed. Dit betekent dat het iets waardevol uit het verleden 
is, dat we hebben geërfd van onze voorouders. 
Het is immaterieel omdat we het niet kunnen vasthouden. 
Toch is het er.

In een visioen zou Sint-Macharius zijn eigen dood voor-
speld hebben op Witte Donderdag van het jaar 1012. 
Hij zou ook echt die dag in Gent overleden zijn. Samen 
met de dood van Sint-Macharius verdween ook de pest 
volledig in onze regio, maar dat is dan weer legende.

Aangezien de pest verdween de dag dat Sint-Macharius 
stierf  wordt hij gezien als diegene die ervoor zorgde 
dat de pest-epidemie verdween. Sint-Macharius liet een 
diepe indruk na bij de mensen en betekende zoveel voor 
de mensen dat hij in 1067 (55 jaar na zijn dood) heilig 
verklaard werd. 

Het traject van de processie loopt van aan de kerk, langs 
vier kapelletjes (de kapelletjes van Onze Lieve Vrouw, 
Sint-Macharius, Sint-Antonius en opnieuw een kapelletje 
van Sint-Macharius), tot aan het kasteel van Laarne en 
terug naar de kerk.

Ook Mechelen heeft een Macharius-legende. In Mechelen 
brak er een geweldige brand uit. Macharius, die in 
Mechelen was, kroop op een brandend huis, trok enige 
stropijlen uit het dak, stak ze aan, en voegde ze als tegen-
vuur opnieuw in het strooien dak in. De oorspronkelijke 
brand vond geen nieuw voedsel voor zijn alles verterend 
vuur en doofde uit. De stad was gered! 

Vandaag bestaat de Gilde van Sint-Macharius enkel uit 
mannen. Maar dit is ooit anders geweest. In het verleden 
hebben ook vrouwen deel uitgemaakt van de Gilde van 
Sint-Macharius. 



4
. W

E
E

T
J

E

4
. W

E
E

T
J

E

4
. W

E
E

T
J

E
4

. W
E

E
T

J
E

4
. W

E
E

T
J

E

4
. W

E
E

T
J

E

4
. W

E
E

T
J

E

4
. W

E
E

T
J

E

4
. W

E
E

T
J

E


